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Onze nieuwe wereld
Arie van der Stoep

Na wat we door Jezus’ woorden al te weten zijn gekomen over ‘ons huis voor de eeuwigheid’ (*),

valt er in de Bijbel nog meer te lezen over de wereld die ons wacht. Een wereld, zoals we alleen

in onze dromen zien.

In Gods eigen ‘dromen’ zag Hij bij de schepping een mens die één met Hem zou zijn. Die het kwade

zou hebben overwonnen, doordat hij de verzoekingen van de duivel zou hebben weerstaan, en die

samen met zijn Maker een gelukkige wereld tot stand ging brengen.

Daarom genoot God ervan, dat na zijn scheppingswerk alles zo mooi en goed was (1). En met vreugde

keek Hij naar de mens en zag ernaar uit, hoe die één met Hem zou zijn in het beheren van dat alles (2).

Helaas, het ging anders! Maar was daarmee Gods wens en plan voor een volmaakte wereld van de

baan? Nee, verre van dat!

Een periode van verademing

Jezus kwam! Niet alleen om ons, mensen, te verlossen, maar om ook de schepping in zijn verlossing te

laten delen. En zijn bestemming voor ons is om daarin een hoofdrol te spelen. Alsnog!

Dit begint al bij Jezus’ terugkomst. Zijn regering over deze aarde zal voor de wereld allereerst een

periode van verademing zijn (3). De schepping wacht daarop. Met reikhalzend verlangen ziet die ernaar

uit, dat wij na onze opstanding onder Jezus’ leiding de wereld zullen gaan zegenen (4).

Jezus’ vrede voor de aarde (5) zal z’n uitwerking hebben in heel de schepping. Toch is dit nog niet wat

God uiteindelijk beoogt. Het is het begin, Gods sabbat, de zevende en laatste dag van de

wereldgeschiedenis. Die gaat vooraf aan wat daarna komt.

Wij zullen die overwinnaars zijn

Dat zijn ... nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont, zoals Petrus schrijft (6). Of

wat we eerder lazen in de Openbaring van Johannes: ... een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, ... En ...

de heilige stad, een nieuw Jerusalem (= een nieuwe samenleving van God en mensen), ... (Openbaring 21:1-

2) (**).

Wie in geloof in Jezus sterft, zal in de hemel - het voorportaal van Gods nieuwe wereld - al het leven in

heerlijkheid ervaren. Maar tot volle werkelijkheid en volle ontplooiing komt het pas op die nieuwe

aarde. Daar zullen we het eeuwige leven in al z’n volheid en volmaaktheid beleven. In volkomen

eenheid met onze Schepper en Vader.

Het zal een wereld zijn waarin het kwade is overwonnen. Door Jezus en - door ons geloof in Hem en

doordat we Hem zijn blijven volgen - ook door ons. Wij zullen die overwinnaars zijn, waarover het boek

Openbaring spreekt (7).

De nieuwe aarde - de wereld van Gods dromen! Ónze nieuwe wereld!

Uit de Bijbel:



(*) Lees hierover: ‘Ons huis-voor-de-eeuwigheid‘. 

(1) Genesis 1:31a.

En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed!

(2) Genesis 1:26a.

En God zei: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen (= regeren -

AvdS) ...

(3) Handelingen 3:19-20.

Komt dan tot berouw en bekering, ..., opdat er tijden van verademing mogen komen, ..., en Hij de Christus,

..., Jezus, mag zenden.

(4) Romeinen 8:19.

... met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden (= op het opstaan uit de

doden - AvdS) van de zonen van God.

(5) Lucas 2:13-14.

En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende (= met deze

woorden - AvdS): Ere zij God in de hoge, en vrede op aarde bij mensen van het welbehagen.

(6) 2 Petrus 3:13.

Wij verwachten ... naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

(**) Lees hierover: ‘Het einddoel van het geloof‘. 

(7) Openbaring 12:11.

... zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis en zij

hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.
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